
第22課：本文 テレビ放送（ほうそう） Phát sóng truyền hình

Ngày đầu tiên Nhật Bản phát sóng truyền hình là mồng 1 tháng 2 năm 1953. Khi đó, toàn
Nhật Bản có 836 chiếc ti vi. Hầu hết, đó là những chiếc ti vi ở các quán giải khát, nhà
hàng hay nhà tắm thuộc ở Tokyo và các thành phố lân cận. Mức lương của người làm công
ăn lương là 3 vạn yên/ 1 tháng thì chiếc ti vi rẻ nhất có giá là 25 vạn yên nên người bình
thường không thể mua được.



Những người lần đầu xem ti vi đều rất ngạc nhiên và nói rằng “chiếc đài này có thể nhìn
được này!”. Và cũng có rất nhiều nghĩ rằng bên trong ti vi có người. Một ngày chỉ phát
sóng trong 4 tiếng.
Tháng 4 năm 1959,đã diễn ra lễ kết hôn của Hoàng Thái Tử. Những người muốn xem lễ kết
hôn đã mua ti vi nên vào tháng 4, số lượng ti vi ở Nhật Bản đã lên tới 2 triệu chiếc.



Tháng 10 năm 1964, lần đầu tiên Olympic được tổ chức ở châu Á là Tokyo. Có rất nhiều người
đã mua ti vi màu.
Hiện nay, hầu như nhà nào cũng có ti vi. Cũng có nhà có tới 2,3 chiếc. Có rất ít những người
(sống mà) không có ti vi.



Luyện tập

回答：①836 ②皇太⼦の結婚式 ③200万 ④（東京）オリンピック



回答：1)☓ 2)◯ ３）◯



第22課：プラスアルファ

テレビ番組（ばんぐみ）

Chương trình ti vi



Bạn có thể xem chương trình gì ? Và từ mấy giờ ?

Ngày mai vì tôi sẽ đi leo núi nên tôi muốn xem dự 
báo thời tiết. Ngày hôm nay khoảng 8h30 tôi sẽ về 
tới nhà. 

Tôi muốn xem trận đá bóng của Brazil với Nhật Bản. 

回答：A.２（チャンネル),8:45       B. 4 (チャンネル）, 7:00



Vì tôi có công việc, tôi nay tôi sẽ về nhà vào 
khoảng 10h30. Tôi muốn xem bản tin bóng đá. 

C.2 (チャンネル）, 11:00


